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Vandaag was de herdenking van de Februaristaking in de Zaanstreek. Een
bijzonder moment om stil te staan bij het openlijke verzet tegen de
Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. De staking begon op 25 februari
1941 in Amsterdam en breidde zich een dag later uit naar de Zaanstreek, waar
het werk op veel plaatsen werd neergelegd.

Tijdens de herdenking bij het Zaantheater werd een minuut stilte gehouden en
legden bestuurders, waaronder onze locoburgemeester Tjeerd Pietersma,
bloemen bij het monument. Leerlingen van De Dijk Oost droegen gedichten voor.
Locoburgemeester Stijn Nijssen van de gemeente Oostzaan en gastspreker
Liesbeth van der Horst, voormalig directeur van het Verzetsmuseum Amsterdam,
spraken over het belang van herinneren en vrijheid. Muzikale bijdragen gaven het
programma extra betekenis.

De herdenking maakte opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is om stil te blijven
staan bij vrijheid, solidariteit en het opkomen voor elkaar, toen en nu.

Wij bedanken het 4 en 5 mei Comité Zaanstad voor de organisatie van deze
herdenking.

Foto's van de herdenking gemaakt door Pascal Fielmich
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