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Op 14 en 15 september is het weer Open Monumentendag. Dat betekent dat u in
Wormerland van harte welkom bent bij een aantal mooie monumenten! Er is een
speciale fietsroute uitgestippeld. Snuif een stukje geschiedenis op over onze
karakteristieke dorpen. Fiets van Oostknollendam via Wormer en Jisp door naar
Wijdewormer en Neck. Neem een kijkje bij al het moois uit onze omgeving.

Het thema is dit jaar 'Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen'. Zo kunt u
in pakhuis Koningsbergen aan de Dorpsstraat in Oostknollendam naar een
expositie van Stichting Historisch Oostknollendam over de hulpverlening van de
brandweer door de jaren heen. Dit is uw kans om het pakhuis te bekijken. Er staat
koffie en gebak klaar! Ook pakhuis de Schepel in Wormer is open voor een
rondleiding op de begane grond bij kunstatelier Flouka en op zolder kunt u bij de
Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen huiveren bij oude medische
instrumenten. En iedere Zaankanter kent wel dat leuke groene houten huisje aan
de Engewormer, op de Bartelsluis of dat groene huisje uit 1656 in Jisp. Tijdens de
Open Monumentendag mag u daar naar binnenspieken!

Het Historisch Genootschap Wormer strijkt dit jaar neer in de Beschuitstoren.
Daar zijn historische films te zien, is een boekenmarkt, live muziek en werk van
de Wormerse kunstenaars. In het Moriaanshoofd, de oudste herberg van de
Zaanstreek, stapt u terug in de tijd bij de nog te bespelen kolfbaan.

https://wormerland.nl/open-monumentendag-op-14-en-15-september


Neem ook eens een kijkje in de Maria Magdalenakerk, de Nieuwe Kerk, de
Jisperkerk en het Jisper raadhuis. U kunt een rondleiding krijgen en het glas-in-
lood, het kerkscheepje, het interieur, de grafzerken, de oude bakkerij of raadzaal
bewonderen. In het oude raadhuis van Wormer laten de bewoners zien hoe het is
om te wonen in een monument.

In molen de Koker kunt u een pannenkoek proeven en krijgt u zolang de voorraad
strekt een zakje pannenkoekenmeel mee. In Neck, naast het bekende restaurant
van Mario, heeft Stichting Cultuur Historie Wijdewormer een tentoonstelling
ingericht met cultuurhistorische voorwerpen uit de Wijdewormer zoals
klederdracht. Luister daar ook naar de enthousiaste verhalen van historicus Piet
Gans.

Kortom, er is genoeg te horen en te zien. Dus wees welkom bij deze open
monumenten en kom langs. Let op de openingstijden, want niet alle locaties zijn
op beide dagen open. Kijk hier voor het complete programma. 

https://wormerland.nl/kunst-en-cultuur/open-monumentendag

